Goedenavond
Mijn naam is Theo Bosch voorzitter van de bsv tuindorp.

Ik ben hier vanavond om het verleden en heden van onze buurt
proberen uit te leggen.

Sinds 1972 woon ik op Tuindorp waar ik mijn vrouw heb leren kennen
maar ook vooral de mensen die er woonden.

In 1972 was het in de ogen van veel mensen een asociale gezellige
buurt.

Sinds 1998 zijn ze in onze buurt met de nieuwbouw begonnen wat in
2005 is afgerond.

Vanaf dat moment was het een sociale gezellige buurt waar men
klaar staat voor een ander dit merken we ook want rottigheid zien we
haast niet meer. Ik werd voorzitter en met veel liefde heb ik de hele
nieuwbouw meegemaakt. In deze tijd is ook ons nieuwe clubhuis
gekomen waarvan de buitenkant ontworpen is door een inwoner van
onze buurt Arjan Woelders.

In deze tijd heb ik de bewoners ook goed leren kennen en ja we
moesten aan elkaar wennen, want ja ik was wel een westerling!
Toen we elkaar vaker spraken kwamen veel problemen naar voren
vooral het wantrouwen naar de politiek en stichting de eendracht
(zie de 2 films op you tube tuindorp om te blijven.) Waar kwam dat
wantrouwen vandaan?

Na de nieuwbouw aan de ene kant van de wijk werd er een aantal
jaren later aan de andere kant herbouwd. We hebben een prachtige
buurt gekregen. De inwoners zijn blij met de nieuwe woningen.

In 2023 vierden we feest. 75 jaar Tuindorp. Een prachtige
tentoonstelling op touw gezet door en voor de buurt. Mooie foto’s,



herinneringen en verhalen van 75 jaar geleden, van een volkswijk. Er
is nu meer dan ooit verbondenheid met elkaar. We zijn trots!

Maar.... Er is ook een maar!

Op dit moment is het wantrouwen naar de gemeente echt gedaald
tot het vriespunt om de manier hoe we worden neergezet (Wil je hier
zeggen dat je ook geen vertrouwen hebt in de burgemeester en het
college, of gaat het hier om de raadsleden die vragen hebben gesteld
en hoe deze vragen ertoe hebben geleid dat er nu een negatief beeld
is neergezet door de pers?) Misschien kan het zo:

Ik denk dat de gemeenteraad heeft een belangrijke taak heeft, het
controleren van de gemeente, belangenbehartiging van inwoners
waarbij het algemeen belang het uitgangspunt zou moeten zijn en
kaderstelling. In deze wijk ging er in het verleden veel mis, die tijd
laten we achter ons, we zijn op de goede weg. We kijken vooruit. Wij
als bestuur van de bsv doen er alles aan om de hechte gemeenschap
in stand te houden met allerlei activiteiten die wij als bsv
organiseren. Dat gaat erg goed. We hebben in het laatste half jaar
dertig nieuwe leden welkom geheten. De opkomst tijdens activiteiten
is erg groot.

Niet iedereen is lid en dat hoeft ook niet. We doen het niet voor
iedereen goed en dat kan ook niet. Maar we willen wel graag laten
zien wat onze kracht is in onze wijk. En vanuit die gedachte zouden
we ook wel eens willen horen en zien dat we op de goede weg zijn.
Wij zetten met elkaar de schouders eronder, hebben mooie plannen
voor onze wijk waar we graag en met liefde onze energie in willen
steken.

Tot slot: Het raakt ons enorm hoe we in de media / pers worden
neergezet. Praat met ons, zie ons, ontmoet ons. Onze deur is altijd
open.






