Goedenavond,

Bedankt dat ik hier mag spreken, en mijn zorgen mag uiten als ondernemer
maar ook als Coevordenaar. Ik ben Lianne Fonville, eigenaresse van
Kapsalon Mooi aan de weeshuisstraat 19.

Wij kijken uit op de prachtige kasteeltuin.

Wij hebben dit vorig jaar vanuit ons eigen pand kunnen volgen, waar ik
eerst nogal sceptisch was moet ik zeggen dat het prachtig geworden is.
Onze dank en complimenten daarvoor.

Helaas heeft deze prachtige stadstuin ook een behoorlijk nadeel voor de
binnenstad van Coevorden. Het feit is, er zijn te weinig parkeerplekken.
Dit feit, samen met het feit dat de parkeerroute slecht of zelfs niet
staat aangegeven, is meerdere malen aangegeven bij de gemeente.

Dit probleem moet meegenomen worden in de plannen voor de markt en haven

Vorig jaar, tijdens het aanleggen van de tuin was het 1 wirwar van auto's
wat leidde tot onveilige situaties.

Dit omdat de mogelijkheden voor waar Jje wel kon parkeren nergens duidelijk
werd aangegeven.

Ik heb toen zelf een plattegrondje "geknutseld" en met tips en
aanvullingen van mede-ondernemers heb ik mijn klanten via mijn socials en
mailing op de hoogte

gesteld van het feit dat parkeren op dat moment een probleem was.

Helaas moet ik ze nog steeds hiervan op de hoogte brengen.

Die onveiligheid in de weeshuisstraat is er nog steeds. De mensen die
onrustig en zwetend zoeken naar parkeerplek komen bij mij voor

de deur langs, vervolgens willen ze daar in het keervak keren, maar die is
vaak geblokkeerd door een andere auto.

Is dit het geval voor 11:00 sochtends, dan is de kans groot dat er net een
vrachtwagen staat te lossen,

de bestuurder moet dan in de achteruit weer terug waar ze zouden moeten
kunnen keren in de Rikkerstraat, maar dat is vaak niet te doen vanwege
laden en lossen van busjes of

geparkeerde werkbusjes die bij de appartementen aan het werk zijn. Dus
moet de bestuurde verder in de achteruit tot voorbij het casino.

Dit alles met fout geparkeerde auto's of vrachtwagens die staan te laden
of lossen. En dan hebben we het nog niet eens over de fietsers en
wandelaars die daar voort bewegen.

Al met al een onveilige en vooral klantonvriendelijke situatie.

Er staat daar ook altijd een rij containers, het is geen kijk dat daar
zoveel containers van al die appartementen staan, nog niet te spreken over
de containers van alle bedrijven.

Is daar al een oplossing voor bedacht?

Ik krijg dagelijks negatieve uitingen over het parkeren in Coevorden te
horen. Het is te weinig, onduidelijk en te ver weg voor de snelle
boodschap. Even een bloemetje halen,

even een tijdschrift halen, even een visje, een broodje, een cadeautje
enzv..

En wat denken we van de mensen die slecht ter been zijn, die rijden al
snel ons mooie Coevorden voorbij, want de Ganzehof durven ze niet op.



Alles wat zo fijn was aan ons centrum, de toeganklijkheid, vriendelijkheid
verdwijnt steeds meer naar de achtergrond.

Vanuit de gemeente werd vorig jaar gezegd, "dit is een kwestie wvan
wennen".

Maar helaas, voor mensen uit Coevorden, maar zeker vanuit buiten Coevorden
is parkeren een groot probleem.

Ik heb hier enkele voorbeelden van wat de klant zegt:

- Ik betaal nog liever parkeergeld, dan dat gezoek en gekrioel wbt
parkeren.

- Ik heb 3 rondjes gereden en had geen idee waar ik de auto moest
parkeren. Gastvrijheid en klantvriendelijkheid is ver te zoeken.

- Nou Lianne, prachtig uitzicht heb Jje.. maar het is dat ik bij jou een
afspraak heb, alleen dat parkeren is drama!

Mijn kapsalon is gelukkig gevuld met mensen die een afspraak plannen en

dus rekening houden met de parkeerplekken. Ze blijven er tot nu toe niet

om weg.

Maar ik maak me wel zorgen om hoe Coevorden zich op de kaart zet.. In mijn

ogen 1s de oplossing vrij simpel.

- Maak van het gedeelte wat nog niet geheel is aangelegd weer
parkeerplekken!

- Zorg voor duidelijke parkeerroute.

- Maak de kruising bij de ganzehof overzichtelijker en veiliger.

- En zorg dat het parkeren op de ganzehof aantrekkelijker, toeganklijker
en duidelijker wordt..

Bij deze nodig ik jullie van harte uit om een kopje koffie bij mij in de
kapsalon te komen drinken, te genieten van ons prachtige uitzicht.

Om vervolgens te horen wat de bezoekers van de kapsalon, dus ook van het
centrum Coevorden te zeggen hebben.

Luister naar de ondernemers, naar de bezoekers en handel hiernaar. Kijk
met en vanuit je eigen ogen, niet alleen naar cijfers van onderzoeken.

Dus kort samengevat, de plannen voor de markt zien er erg mooi uit. Maar
het parkeerprobleem zal alleen maar groter worden. En de ondernemers gaan

het steeds moeilijker krijgen.

Succes met alles, en ik hoop jullie te mogen ontvangen in de kapsalon.

uitnodigen



